o s

kwbeensgezind  p em

PIZZABAK in ‘Pluk je tuin’

Op zaterdag 23 september verwachten we u vanaf 11h00 voor een Italiaanse aperitief. Daarna gaan we aan de slag om zelf
ons middagmaal klaar te maken.

U krijgt een pizzadeeg in een bodem die u zelf moet beleggen met ingrediénten naar keuze (die ter uwer beschikking staan)

en u bakt uw pizza's zelf.

Het standaardbeleg is tomatensaus met basilicum en
mozarella, maar u hebt nog keuze uit salami, hesp,
champignons, olijven, ansjovis, ananas......

Je bakt je de pizza af in 10 minuten (er zijn meerdere ovens en
er kunnen meerdere pizza’s in een oven). En ....je kan ook
proeven van de baksels van andere pizzabakkers.

We zorgen voor een passend drankje

Nadien hebben we nog tijd voor koffie met dessert. Het dessert
is gemaakt met ingredienten uit de tuin.

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 25 personen.

Waar en wanneer : zaterdag 23 september 2023 bij Philippe Devenijn, Reperstraat 149 te
Emelgem. Start om 11h00

Kostprijs :
Volwassenen : 14 euro
Kinderen tot 14 jr : 8 euro

Inschrijven voor 20/09

Max 25 personen

Inschrijven bij Willy Ghesquiere
willy.ghesquierel @telenet.be

Tel : 051/31 89 64 - 0473/83 27 37




