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Nieuport Memorial
Op het plein voor het Albertmonument is 
het Nieuport Memorial, een monument 
voor de Engelse troepen opgetrokken. 
Dat monument bestaat uit een gedenkzuil 
en herdenkt de namen van 566 Britse 
officieren en soldaten die in de gevechten 
- vooral in 1917 - aan de Belgische kust in 
de Eerste Wereldoorlog sneuvelden

Koning Albert I-monument
Het Koning Albertmonument is een 
oorlogsmonument in de Belgische kuststad 
Nieuwpoort. Het staat net buiten de oude 
stadskern, op de rechteroever van de 
IJzer, bij het sluizencomplex de 
Ganzepoot. 
Het monument werd opgetrokken in 1938, 
naar ontwerp van Julien de Ridder, ter ere 
van koning Albert I en de Belgische 
troepen in de Eerste Wereldoorlog.



Het cirkelvormige monument is 25 meter hoog en 30 meter in 
doorsnede. Het telt tien zuilen met een vlakke doorsnede van 1 
meter op 2 meter, gebouwd uit bakstenen uit de IJzervlakte. 
Bovenop ligt een cirkelvormige balk, met een omtrek van 100 
meter. Op deze ringbalk ligt een wandelgang met 
oriëntatietafels. Het geheel staat op een kruisvormig terras van 
2500 m². Op het centrale binnenplein staat een standbeeld van 
koning Albert I te paard. Het ruiterstandbeeld is het werk van 
Karel Aubroeck.
Het gebouw werd ingewijd op 24 juli 1938, in het bijzijn van 
koning Leopold III, koningin Elisabeth, prins Karel, prins 
Boudewijn en prinses Josephine-Charlotte. Het geheel werd in 
1999 als beschermd monument geklasseerd.



Sluizencomplex Ganzepoot
Oorlogssite in Nieuwpoort
Het sluizencomplex van Nieuwpoort is beter gekend als ‘De Ganzepoot’. 
De naam verwijst naar de vorm van het gehele complex. Deze plek 
speelde een cruciale rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. In oktober 1914 
zorgde het openen van de sluizen voor de onderwaterzetting van de 
IJzervlakte. Daarmee kwam een einde aan de oprukking van de Duitse 
troepen. Met behulp van de sluizen bleef de IJzervlakte de hele oorlog 
onder water staan.
De Ganzepoot is een sluizencomplex in de achterhaven van de Belgische 
stad Nieuwpoort. In het complex komen zes waterwegen bij elkaar, die via 
de Ganzepoot en de IJzermonding met de Noordzee worden verbonden.





Ijzergedenkteken 
Monument in Nieuwpoort
Dit gedenkteken, gemaakt door beeldhouwer Pieter 
Braecke, vind je terug bij het sluizencomplex. Het 
stelt een vrouw voor die, boven een hoge zuil, 
afgewend van de vijand, de Belgische kroon 
beschermend in de handen houdt. de vier figuren 
rond het gedenkteken verbeelden de weerstand 
(voorgesteld door een blinde, een gekwetste, een 
zieke en een weerbaar soldaat). het werd ingewijd op 
26 oktober 1930.





Duvetorre of St.-Laurenstoren
Religieus gebouw in Nieuwpoort
Deze ruïne aan de Willem De Roolaan, is een overblijfsel van de 
voormalige Sint-Laurentiuskerk. In de volksmond wordt deze toren de 
“Duvetorre” genoemd. Dit heeft echter niets te maken met de duiven die 
erin nestelen, maar alles met de duivel. Hier, in de schaduw van de toren, 
hield Jeanne Panne haar heksensabbat en had ze haar afspraakjes met de 
duivel.



Bommenvrij 
Historisch gebouw in Nieuwpoort

Het Bommenvrij is een kruitmagazijn, gebouwd 
in 1820. Het is het enige gebouw dat de 
bombardementen van de Eerste Wereldoorlog in 
Nieuwpoort overleefde. Het paalt aan de 
Duvetorre, de ruïne van de St.-Laurentiuskerk 
uit de 13e eeuw. Het Bommenvrij is een 
beschermd monument.

Jeanne Panne Heksenjacht

Jeanne Panne was een volksvrouw die in de 
17de eeuw in Nieuwpoort leefde en werkte.
Ze werd onterecht beschuldigd voor hekserij en 
tot de brandstapel veroordeeld. 
Tijdens ‘Heksenjacht’ duik je haar mysterieuze 
verleden in. Haar tumultueuze leven is de rode 
draad en onderweg verzamel je letters om zo 
de code van het heksenslot te kraken.











Stadshalle
Historisch gebouw in Nieuwpoort
Ook de Stadshalle ontsnapte doorheen de eeuwen niet 
aan vernielingen. Het oorspronkelijke gebouw uit het 
einde van de vijftiende eeuw is evenwel bewaard 
gebleven, maar de ingebouwde belforttoren is in 1914 
opgeblazen en in 1920 met hetzelfde materiaal 
heropgebouwd. De Stadshalle werd recent 
gerestaureerd en dient nu als ontvangst- en 
tentoonstellingsruimte.
Het huidige stadhuis werd in 1922 gebouwd op het 
Marktplein. Het gebouw is opgetrokken in Vlaamse 
renaissancestijl. Het oude stadhuis, dat zich 
oorspronkelijk in de Langestraat bevond, werd verwoest 
in het begin van de Eerste Wereldoorlog. Boven de 
ingang staat het wapenschild geflankeerd door een 
boer en een visser en de oude benaming van de stad 
Novus Portus. In het gebouw vindt men een rijke 
verzameling kunstwerken.









Koolhofput
Deze diepe waterput van 10 ha is ontstaan door uitgraving van 
zand voor de aanleg van de A18 (Jabbeke-Veurne-Calais). 
Intussen is de Koolhofput een pleisterplaats voor mens en dier 
geworden. Watervogels en vissen enerzijds, vissers, wandelaars 
en natuurliefhebbers anderzijds voelen er zich thuis. In het kader 
van de landinrichting werd de Koolhofput verder voorzien van 
observatiehutten, paaiplaatsen, een wandelpad en 
beplantingswerken. 
Ook de hengelsporters komen aan hun trekken met de aanleg van 
een hengelplatform en een parking. Vlakbij vind je enkele 
oorlogsrestanten uit de Eerste Wereldoorlog.















Kinderen opnieuw in aanraking laten komen met het 
boerderijleven. Dat is de opdracht die de 
Kinderboerderij ‘De Lenspolder’ doorheen de 4 
seizoenen tracht waar te maken.

De Lenspolder
Kinderboerderij in Nieuwpoort

De boerderij beschikt over een erf met 
rondscharrelend pluimvee, konijnen, een vijver met 
verschillende eendensoorten en schildpadden, en 
een weide met enkele grotere boerderijdieren. 









Vismijn Nieuwpoort
Aanlegplaats in Nieuwpoort

Hier kan je nu eens letterlijk en figuurlijk de sfeer 
opsnuiven. Het veilen van vis is een schouwspel dat 
alle zintuigen aanspreekt. 
Wie wil meegenieten van een rondleiding in en rond 
de vismijn en het visveilingsysteem van dichtbij wil 
meemaken, hoeft enkel maar de toeristische dienst 
van Nieuwpoort te contacteren.



Vissersmonument

Dit monument uit 1958, van de hand van beeldhouwer de Soete, 
herinnert aan de op-zee-omgekomen vissers tijdens de laatste oorlog en 
later. Elk jaar, op Tweede Pinksterdag, is dit het trefpunt voor de hulde 
aan de op zee omgekomen vissers.





… en we sluiten af met koffie en appeltaart



… en in 2025, de 10de keer
met Ine naar ????
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