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Startplaats



  

De jonge Odiel wordt, als oudste van zes kinderen, geboren 
op zondag 5 juni 1891 te Rumbeke. Vader Pieter-Jacob 
(1849- 1914), landbouwer, is reeds 41  jaar, als hij op 7 mei 
1890 met de negen jaar jongere Sylvie Vanackere (1858- 
1944) huwt. 
In het plattelandsschooltje van Rumbeke loopt hij school 
van 1897 tot 1902. In oktober van hetzelfde jaar vertrekt hij 
naar het Kleinseminarie in Roeselare.  Met het Frans als 
voertaal wordt hij laureaat en primus perpetuus van zijn jaar. 

 Acht jaar slijt hij in Roeselare en onder invloed van pastoor 
Slosse  (°1842-+1920) van Rumbeke kiest hij resoluut voor het 
priesterschap. Vanaf 1910 loopt hij twee jaar wijsbegeerte aan 
hetzelfde Kleinseminarie en volgt vier jaar theologie in het 
Grootseminarie te Brugge. Na enkele woelige oorlogsjaren wordt 
Spruytte priester gewijd op 17 juni 1916 door bisschop Waffelaert. 

Dicht bij zijn geboortedorp wordt hij in Beitem  hulppriester. Op 2.09.1918 wordt hij retoricaleraar in 
Izegem en op 5.05.1919 surveillant aan de Normaalschool te Torhout. Slechts drie dagen en hij vertrekt 
onmiddellijk naar het O.-L.-Vrouwecollege naar Oostende.
In 1919 begint hij zijn studies theologie aan de universiteit van Leuven. Pas dan ondergaat de jonge 
priester de invloeden van de Vlaamsgezindheid. In 1920 richt Dr. Jef Coossenaerts een geheim 
(mysterieus?) genootschap op met name "HET VEEM ICK WIJCK NIET AF", het moet de ruggengraat  

van de Vlaamse strijd worden. Onder de leden ontdekken we onder ander Cyriel Verschaeve, Jeroom 
Leuridan en Joris Van Severen. Hier legt Spruytte de basis voor zijn  eigen inzicht in de evolutie van de 
Vlaamse Beweging. Hij zou er nooit meer aan verzaken.

Van hogerhand moet hij in 1921 zijn studies theologie afbreken en wordt door de bisschop tot proost van 
de Sociale werken in Izegem aangesteld bij de  oprichting van het A.C.W.



  

Route

U kunt zelf u route samenstellen met Fietsnet

http://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx

Traject 1 : Emelgem – Zonnebeke



  



  



  



  

Traject 2 : Zonnebeke – Boezinge



  

Hugo op kop



  



  

Tussenstop : Boezinge – KP25



  



  



  



  



  

Traject 3 : Boezinge – St-Sixtus



  



  



  



  



  

Traject 4 : St-Sixtus – Langemark



  
Laatste stop



  



  



  

...en nu terug naar huis



  



  

Einde
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